
 
 
 
 

KERKKLOKJE VAN 2024 (nr. 11) 
 

Pastoor Geilen tel. 045 5241208 
b.g.g 06 25393435.  
Koster Schra Rijkx tel. 06 50508913; 
Frank Bisscheroux tel. 06 14933993. 
 
Parochiebureau voor vragen en 
intenties op dinsdag in de pastorie 
door vrijwilligers uit de parochie van 
09.30 -10.30 uur, tel. 5241208.   
Parochiebureau pastoraal: donderdag 
van 14.00 – 16.00 uur. 
 
 

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19  
of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo. 
Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo 
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand 
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van 
9.30u.-10.30u. 
Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste 
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor thuis, in ziekenhuis of kliniek op prijs stelt 
kunt u dat doorgeven op tel. 045 5241208.  
Website: www.bavonuth.nl 
Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk 
E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl;  
redactiekerkklokje@bavonuth.nl; parochiebureau@bavonuth.nl. 
 
 
MISINTENTIES VAN 16 t/m 29 JUNI 2024 
Zondag 16 juni 09.30 uur: H. Mis m.m.v. de Schola (met live streaming). 
Intenties: 
- Phil Ruijl-Colaris (ofg); 
- Frans Janssen t.g.v. vaderdag. 
Maandag 17 juni 09.00 uur: H. Mis. 
Vrijdag 21 juni 09.00 uur: H. Mis. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
Zondag 23 juni 09.30 uur: H. Mis (met live streaming). 
Intenties: 
- zeswekendienst Wiel Jongen tevens voor Ans Jongen-Harst; 
- Theo van Schijndel; 
- jrd. Marcel van Oppen. 
Maandag 24 juni 09.00 uur: H. Mis. 
Vrijdag 28 juni 09.00 uur: H. Mis. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
1. THEMA: In de stormen van ons leven schuilt vaak een nieuw begin 

Er zijn vele soorten stormen: stormen 
waarbij we onze spullen die buiten staan 
naar binnenhalen of verankeren, en 
waarbij we thuis angstig wachten tot onze 
geliefden en huisgenoten veilig en wel 
thuis zijn. Maar ook in ons leven kunnen 
stormen woeden. Ze doen ons beseffen dat 
het leven allesbehalve maakbaar is. Waar 
houd je je dan aan vast?  



De leerlingen van Jezus belanden op een nacht in een dergelijke zware storm. Alles wordt 
heen en weer geschud, de boot loopt vol met water door de hoge golven die over de rand 
slaan. En Jezus ligt op de achtersteven gewoon te slapen. 
Als alles zijn vertrouwde gang gaat, bevinden we ons in kalm en rustig vaarwater. We 
doen de dingen die we gewoon zijn te doen. We deinen als het ware mee met de golfslag 
van het leven. Natuurlijk hebben we zorgen, zorgen 
om de kleinere dingen. En ook zijn er regelmatig 
veranderingen in ons leven, maar vaak niet zo groot 
dat we erdoor van slag raken of het roer definitief om 
moeten gooien. In zo’n periode wijst niets op de storm 
die wellicht op komst is. En dat is soms maar goed 
ook. Zo ongeveer staan de leerlingen in het leven, vol 
vertrouwen waren ze in de boot gestapt, onwetend 
van wat hun te wachten staat.  
Daarin lijken ze precies op ons. Ook wij weten niet wat 
ons in het leven te wachten staat. Nieuwe vragen 
stellen we pas als onze situatie zich drastisch wijzigt 
en ons oude leven ten onder dreigt te gaan.  
Dan komt het aan op geloof en vertrouwen. Hoe vaak 
vragen mensen zich niet af waar God is terwijl alles 
om hen heen lijkt in te storten? Maar Jezus is er 
gewoon en brengt de storm tot bedaren als we Hem 
maar aanspreken. Dan schuilt in de storm vaak een 
nieuw begin. 
Pastoor Jan Geilen 
 
2. PAROCHIEAGENDA 
- elke donderdag 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open; pastoor Geilen is aanwezig 
- zondag 16 juni 16.00 uur: orgelconcert m.m.v. organist Bram Brandemann 
 
3. KRACHTIGE MENSEN 
Onlangs heb ik bij twee uitvaarten krachtige en sterke mensen gezien. Niet lichamelijk 
sterk, maar sterk in moreel en mentaal opzicht. Ik ga aangeven waarom ik dat vind. 
Op 9 maart 2024 werd Ton Willems uitgeleide gedaan in de bomvolle kerk van Nuth. De 
kist van Ton werd aan het begin van de uitvaart gebracht tot voor het altaar. Wie regelde 
en stuurde de baar met de kist van Ton van achter de kerk naar de plaats voor het 
altaar? Dat deden niet de uitvaartbegeleiders, maar dat deed Tons vrouw José samen 
met dochters en kleinkinderen.  
Dat gebeurde ook aan het einde van de dienst. José stuurde en coördineerde weer  
dochters en kleinkinderen door de kerk naar buiten. Voor het uitgeleide organiseren 
sprak José via de microfoon de mensen in de kerk toe. Helder en duidelijk zonder 
spiekbriefje bedankte ze iedereen voor de aanwezigheid in de kerk en voor de vele 
schriftelijke en mondelinge condoleances in de dagen voorafgaande aan de uitvaart 
Wat toonde zij met deze acties een grote innerlijke en morele kracht aan de mensen in 
de kerk bij haar actieve bijdrage aan deze uitvaartplechtigheid! Wat een uiting van 
loyaliteit aan haar levenspartner Ton! 
Zij gaat voort in haar leven samen met haar kinderen en kleinkinderen! 
Zij is een voorbeeld voor allen, die in dezelfde situatie komen als waar zij nu in zit. 
Respect voor haar gedrag in uitvaart van haar man op 9 maart jl. 
 
Elders in de regio was ik aanwezig bij een andere uitvaart op 15 april 2024. 
De echtgenote van een collega, meedenker ouderenadviseur werd uitgeleide gedaan ook 
in een kerk. 
Zij had afgezien van verdere behandeling bij haar dodelijke ziekte en wachtte haar 
overlijden met volle overtuiging af, samen met haar man, vier dochters en een zoon en 
tien kleinkinderen. 
Kinderen waren actief betrokken bij de dienst; ze spraken de lezingen uit, gedichten en 



gebeden of deden hun moeder uitgeleide via een persoonlijk woord. Twee priesters 
gingen voor in de dienst. 
Aan het einde van dienst ging haar man, ik schat dat hij 88 jaar is, met wie ze bijna 60 
jaar verbonden was, naar de microfoon en sprak heel helder en duidelijk haar ten 
afscheid toe. Hij bedankte zijn vrouw voor haar inzet en zorg voor de kinderen bij hun 
opvoeding en ontwikkeling. 
Hij sprak dank uit aan de kinderen voor hun aandacht en zorg aan en voor hem en 
iedereen, die hun medeleven betuigd had in de afgelopen dagen en door hun 
aanwezigheid bij de uitvaart in de kerk. 
Wat deed hij dat kalm en rustig! Wat toonde hij zijn kracht in mentaal en moreel opzicht! 
Wat was hij een voorbeeld voor ons, als ook wij dat zullen meemaken als je 
levenspartner komt te overlijden! 
In beide gevallen gaat het om gewone mensen, die op een moeilijk moment in hun leven, 
morele en mentale kracht tonen, daarmee ons hopelijk tot nadenken stemmen! 
Jan Janssen 
 
4. OVERLEDEN 
Op 31 mei is dhr. Jan Hermkens (Deweverstraat 22) te Nuth overleden. Hij was 
geboren op 31 augustus 1945 te Hoensbroek. De uitvaartmis vond plaats op zaterdag 8 
juni waarna crematie. 
 
5. ORGELCONCERT M.M.V. ORGANIST BRAM BRANDEMANN 
Op zondag 16 juni om 16.00 uur is er in onze kerk een orgelconcert m.m.v. Bram 
Brandemann (*1969). Hij behaalde zijn diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus in 
1994 en 1996. Tijdens deze studie ontving hij een beurs om zich verder te verdiepen in 
de Frans-romantische en impressionistische muziek aan het Conservatoire de Toulouse. 
Ook studeerde hij hoofdvak Beiaard en behaalde hij zijn diploma kerkelijk orgelspel. 
Sinds 2013 is Bram Brandemann als organist verbonden aan de Wilhelminakerk in 
Bussum. Ook is hij sinds 2016 organist van het beroemde Hinsz-orgel in de Buitenkerk 
van Kampen. 
Bram Brandemann is sinds eind 2013 bezig met het opnemen van al Bachs orgelwerken. 
Het is een omvangrijk traject met ongeveer 270 orgelwerken die vrij online te beluisteren 
zullen zijn. 
Hij maakte verschillende CD-opnamen, waarvan de serie ‘Rondom’ het meest actueel is. 
Daarop is muziek te beluisteren rondom het kerkelijk jaar. Zijn CD’s werden zonder 
uitzondering zeer positief beoordeeld in de pers. 
 
6. ANTONIUS VAN PADUA (feestdag 13 juni) 

 
Antonius heette aanvankelijk Fernando. Hij was 
afkomstig uit de Portugese hoofdstad Lissabon (15 
augustus 1195- 13 juni 1231). Op 15-jarige leeftijd trad 
hij toe tot de kanunniken met de regel van Sint-
Augustinus. Twee jaar later verhuisde hij naar de 
Augustijner vestiging in Coïmbra. Toen acht jaar later 
een aantal enthousiaste monniken uit de nieuwe orde 
van Franciscus langstrokken om in Marokko door middel 
van prediking en naastenliefde de Moren te gaan 
bekeren, sloot hij zich bij hen aan. Om zijn nieuwe leven 
te markeren, noemde hij zich naar de vader van de 
woestijnmonniken: Antonius. 
In Noord-Afrika werd hij ernstig ziek. Onverrichter zake 
toog hij naar Noord-Italië. Een keer hield hij zo'n 
gloedvolle predikatie in Padua dat hij onmiddellijk door 
Franciscus uit preken werd gestuurd tot in de wijde 
omtrek, zelfs tot in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje aan 
toe. 



Naar het schijnt was hij eens bijzonder teleurgesteld over de lauwe houding van de 
gelovigen te Rimini. Om hen beschaamd te doen staan, trok hij naar het strand om dan 
in godsnaam maar voor de vissen te preken: die zouden tenminste wel luisteren. En zo 
was het. Zodra hij het woord richtte tot de golven van de zee, kwamen van alle kanten 
vissen aanzwemmen en stelden zich in rijen voor hem op, de kleintjes helemaal vooraan 
in het ondiepe water, de grotere op de achterste rijen. Door met hun staart bewegingen 
in het water te maken, gaven ze hun instemming met Antonius' woorden te kennen. 
Antonius van Padua is bij uitstek de patroon van de verloren voorwerpen. Een bekend 
rijmpje zingt: "Heilige Antonius, beste vrind; maak dat ik mijn …… vind." 
Antonius wordt afgebeeld in bruine franciscaner pij; met lelie (maagdelijkheid) en een 
boek waarop het Christuskind zit. Het verhaal zegt namelijk dat hij, toen hij al ernstig 
verzwakt was, zich had laten overhalen om zich op het landgoed van een bevriende 
graaf, Tiso, te laten verzorgen. Op een avond zag Tiso door de kieren van Antonius' 
kamertje een zeer fel licht schijnen. Vrezend dat er brand was, gooide hij de deur open. 
Daar zag hij tot zijn verbijstering Antonius staan met een stralend kind op zijn arm. Van 
dat kind kwam het felle licht af. Toen even later alles weer gewoon was, vroeg Antonius 
aan zijn vriend hier nooit met iemand over te praten. Dat beloofde Tiso, maar achtte zich 
van die belofte ontslagen na Antonius' dood. 
 
WEET U DAT:  
- op www.bavonuth.nl foto’s van de processie en de voorbereiding ervan te zien 
zijn? 
- op 23 juni in Sweikhuizen de Blindendag wordt gehouden? Informatie: 
blindendagsweikhuizen@gmail.com of via tel.nr. 06-42667484  
- u intenties ruim 2 weken voor de geplande datum moet opgeven om op tijd te kunnen 
worden geplaatst in Hallo Beekdaelen? 
- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?  
- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar 
zorgt?  
 
CITAAT: 
Als je iemand bént,  
hoef je niets te lijken. 
 
 


